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 Woord vooraf  
 

 eldra 100 jaar geleden stierf oom Charles Thomaes voor God en Vaderland. 

Vandaag blijft van hem geen broer, zus of vriend meer over, die deze gebeurtenis 

in herinnering kan brengen.  

 

Wanneer wij op Allerheiligen onze ouders gaan groeten en met koude voeten voor hun  

grafzerk op het Kerkhof te Lede staan, blijft soms weinig tijd over om ook de grafsteen van  

nonkel Charles te bezoeken. Ook voor de meeste andere familieleden is dit een ñver van 

mijn bedò thema. 

 

Nochtans, wanneer je al eens Flanders Fields te Ieper bezoekt en je mag er een paar keer the 

Last Post  meebeleven onder de Menenpoort, ben je steeds getroffen door de intense 

belangstelling van Britse jongeren en ouderen die massaal naar Ieper afzakken om er de 

geschiedenis van een of andere voorouder te bestuderen. Onder de Menenpoort staan de 

namen gegrift van ca 55.000 vermiste soldaten uit de legers van het Verenigd Koninkrijk. 

Met wat overdrijving zou je kunnen stellen dat, als elke overtuigde moslim tenminste éénmaal 

naar Mekka op bedevaart trekt, elke rechtgeaarde Brit tenminste éénmaal de talrijke 

oorlogsmonumenten in de Westhoek bezoekt. Sommigen komen zelfs jaarlijks terug. 

 

Het is ook op deze plek dat mijn interesse voor de biografie van Charles ontstaan is. Nochtans 

hebben we onze jeugd te Wannegem-Lede doorgebracht en konden we van Charlesô broers en 

zussen veel informatie krijgen. Bovendien lagen de herinneringen aan onze oom er voor het 

rapen. Helaas, hadden we toen nog geen belangstelling. 

 

Gelukkig heeft nonkel Gerard Thomaes veel documenten bewaard. Zij zijn nu in het bezit van 

zijn zoon Charles. We zijn hen dankbaar dat we ervan gebruik hebben kunnen maken. Onze 

dank gaat ook uit naar alle familieleden die hebben meegewerkt bij het verzamelen van 

allerlei informatie. Bijzondere dank aan Raf Van der Donckt die ons met raad en daad 

bijstond voor de opmaak van dit boekje.  

Paul Van Nieuwenhuyse heeft tientallen boeken over W.O.1 gelezen en stuurde ons stapels 

literatuuruittreksels die nauw aansluiten bij wat oom Charles neerschreef. Waar het past, 

worden ze in dit boekje ingelast. Veel notities van oom Charles zijn zo bondig dat zij zonder 

commentaar of duiding nauwelijks te vatten zijn. Indien ik erin slaag de dagboekjes van oom 

Charles bij de oningewijde lezer begrijpelijk weer te geven, dan heeft het opzoekwerk van 

Paul Van Nieuwenhuyse hierin aanzienlijk bijgedragen.  

Paul kent ongeveer elke straat in de Westhoek en was onze gids toen we met een vijftal 

familieleden een verkenningstocht in de Westhoek maakten. De streek tussen Veurne en Ieper 

ligt er nog bij als een eeuw geleden. Had nonkel Charles ons mogen vergezellen, dan zou hij 

zeker vele plekjes goed herkend hebben. 

 

Oom Gerard was goed op de hoogte van de  

belevenissen van zijn broer. Soms betreurde hij  

dat er bij de familie zo weinig aandacht was voor  

onze gesneuvelde oom. Met dit bescheiden  

gedenkschrift kunnen we hopelijk iets goedmaken. 

 

Oktober 2003, heruitgave mei 2017. 

W 

 

Paul Thomaes  

Hoekje 15 

9950 Waarschoot 

 

tel 09 377 35 88 

e-mail: paul.thomaes@telenet.be 
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Inleiding 
 

oen een vriend van Leo Thomaes vernam dat zijn zoon Charles zich als oorlogs-

vrijwilliger had aangemeld sprak hij zijn waardering en bewondering uit voor zoveel 

moed en zelfopoffering. 

De reactie van Leo was kort en bondig: hij doet toch maar zijn plicht. Dit citaat werd ons 

door kozijn Charles meegedeeld en is voor ons een voldoende reden om wat dieper in te gaan 

op de mentaliteit van toen (amper een eeuw geleden). 

 

Anno 1914 waren onze voorouders nog oerchristelijk en onvoorwaardelijk trouw aan God en 

Vaderland. In vrijwel alle huiskamers werd dagelijks luidop gebeden. Het was ook de periode 

dat bijna alle Belgen echte patriotten waren. Van alle Europeanen zijn wij nu ongeveer de 

minst vaderlandslievende. We proberen de sfeer en context van toen beter te begrijpen en 

gaan daarvoor bij de historici ten rade.  

 

Een specialiste inzake W.O.1 is Sophie De Schaepdrijver. Zij schreef o.a. het standaardwerk 

De Groote Oorlog. Hierna volgen enkele citaten van haar en haar collegaôs: 
W.O.1 blijft onverminderd fascineren omdat die oorlog zo door en door tragisch is. Het was een 

samenloop van goede bedoelingen, idealisme en offerzin, maar met een verschrikkelijke uitkomst.  
Er zijn geen goeden of slechten in het verhaal. Daarom is het een tragedie en geen saga. 

W.O.1is de erfzonde van de 20
e
 eeuw.  

Tijdens de eerste W.O. zijn in verhouding minder Belgen dan Britten door de Krijgsraad 
terechtgesteld. De Fransen verloren een op de zes volwassen mannen op het slagveld. De Belgen, 

waarvan een veel kleiner percentage werd gemobiliseerd, verloren amper een op de vijftig. 

We kunnen ons weinig meer voorstellen bij de toen heersende massale aanvaarding van de oorlog, die 

hoe ook, een hele generatie vier jaar lang in de loopgraven heeft gehouden. 
Het besef van plicht, van de vanzelfsprekendheid van het offer, wordt vandaag eenvoudigweg niet 

meer aanvaard. Het is heden moeilijk voorstelbaar, maar België kende in 1914 een robuust en 

wijdverbreid natiegevoel. 
 

In dit boekje vindt u de chronologische weergave van de beschikbare documenten 

(hoofdzakelijk dagboeken en brieven); waar wenselijk aangevuld met commentaar, fotoôs of 

historische verklaringen. Bieden deze carnets een objectieve kijk op de 1
e
 wereldoorlog? 

Zeker niet; gewone piotten werden nauwelijks geïnformeerd over het oorlogsgebeuren en 

bovendien heeft oom Charles geruime tijd geen notaôs geschreven. 

 

Het is algemeen bekend dat tijdens W.O.1 de legerleiding uitsluitend franstalig was en dat de 

Vlaamse soldaten hun instructies steeds in het Frans kregen. (Vandaar de bekende uitspraak : 

pour les flamands la même chose). Deze toestand wordt soms beschouwd als het begin van de 

Vlaamse taalstrijd. Wij hadden verwacht hierover enige verwijzing terug te vinden in de 

dagboeken of brieven van oom Charles, doch niets hiervan. We vermoeden integendeel dat 

Charles hieraan geen boodschap had. Net als zijn broers en zussen had hij op de kostschool 

Frans geleerd. Uit de dagboeken leren we bovendien dat hij zijn hart in Noord-Frankrijk 

verloren had. 

 

Wij hebben geen kristallen bol maar achten het mogelijk dat, ware Charles niet gesneuveld, 

hij zich na de oorlog in Frankrijk had gevestigd. Het was immers de periode dat vele jonge 

Vlaamse boeren uitweken naar Frankrijk of Amerika. Bovendien had hij familieleden 

(Thomaes en Van Oostende) die het hem hadden voorgedaan. 

T 
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Beknopte levensbeschrijving 1895-1914 
 

Karel (Charles) Thomaes werd geboren te (Wannegem-)Lede op 21.8.1895. 

(Lede St-Denijs is een zelfstandige parochie binnen de gemeente Wannegem-Lede, arr.  

Oudenaarde, en behoort thans tot de gemeente Kruishoutem. Wannegem en Lede werden 

reeds in 1810 gefusioneerd!) 

 

Hierna vindt U de samenstelling van het gezin Leo Thomaes. U zult merken dat Leo 

tweemaal trouwde en dat hij 10 kinderen had bij zijn tweede vrouw, waaronder Charles. 

Zie kopij geboorteakte, alsook de kwartierstaat van Charles Thomaes (Een kwartierstaat geeft 

een overzicht van iemands ouders, grootouders, overgrootouders, enz.) 

 
Leo THOMAES ° (Wannegem)-Lede 27.12.1848 À (Wannegem)-Lede 18.05.1917 

x (1) (Wannegem)-Lede 30.6.1883 met Marie-Eugenie VAN CAUWENBERGHE °12.7.1845 

 (Wannegem)-Lede À10.09.1887 (Wannegem)-Lede  

x (2) Huise 24.08.1889 Marie-Louise VAN OOSTENDE ° Gentbrugge 20.01.1862 À Huise 

 08.4.1942  

 

Kind uit 1
e
 huwelijk: 

Jozef THOMAES ° (Wannegem)-Lede 24.12.1884 À Huise 18.03.1975 

x Tildonk 19.09.1911 Lea PERSOONS ° Herent 22.04.1880 À (Wannegem)-Lede 03.01.1945 

 

Kinderen uit 2
e
 huwelijk: 

Maria (Marie) THOMAES °  (Wannegem)-Lede 24.05.1890 À Gent 23.03.1938 

Anna Maria THOMAES °  (Wannegem)-Lede 25.05.1891 À (Wannegem)-Lede 16.10.1891 

Magdalena THOMAES ° (Wannegem)-Lede 07.06.1892 À Tiegem 04.06.1964 

x (Wannegem)-Lede 23.04.1927 Gerard WINDELS ° Tiegem 13.08.1899 À Tiegem 

09.11.1961 

Cyrillus THOMAES °  (Wannegem)-Lede 22.04.1894 À (Wannegem)-Lede 09.06.1894 

Karel (Charles) THOMAES °  (Wannegem)-Lede 21.08.1895 À Hertsberge 18.10.1918 

Anna Charlotte THOMAES °  (Wannegem)-Lede 21.03.1897 À Tilloy les Conty 

(Fr.)10.05.1989 

x 10.06.1927 Maurice LAMBERTYN ° Kruishoutem 28.02.1893 À Le Rosel (La Vicogne, 

Fr.) 20.02.1973 

Majella THOMAES °  (Wannegem)-Lede 16.04.1899 À Deinze 14.12.1980 

x (Wannegem)-Lede 27.04.1932 Amand DEVEN1JN ° Kruishoutem 12.07.1900 À Deinze 

16.12.1971 

Georges THOMAES ° (Wannegem)-Lede 02.10.1900 À (Wannegem)-Lede 15.12.1988 

x (Wannegem)-Lede 27.04.1932 Paula DEVEN1JN ° Kruishoutem 28.03.1908 À 

(Wannegem)-Lede 07.03.1993 

Gerard THOMAES ° (Wannegem)-Lede 16.11.1901 À(Wannegem)-Lede 22.11.1993 

x (Wannegem)-Lede 15.05.1929 Gabriëlle VERHENNE ° (Wannegem)-Lede 29.09.1908 

À(Wannegem)-Lede 21.09.1992 

Cyrillus Sylv. THOMAES °  (Wannegem)-Lede 25.11.1902 À(Wannegem)-Lede 19.03.1903 
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Kwartierstaat Char les Thomaes 
       Leopold THOMAES  
      | °   21.2.1704 W-Lede  
     Joannes Bpta THOMAES | X  25.7.1745  Ouwegem 
    | X 16.09.1794 | + 15.04.1774 Wannegem-)Lede 
    | (Wannegem-)Lede | Petronella VERLEYEN  
    | + 01.03.1832  °  07.4.1718  Wannegem-)Lede  
   Francies THOMAES | (Wannegem-)Lede  +  06.9.1797  Wannegem-)Lede 

  | ° 10.12.1803 |    
  | (Wannegem-)Lede |   Judocus Van der Meeren  
  | X 17.10.1832 Huise |  | X  11.4.1747  Wannegem-)Lede  
  |  | Joanna Th. Vandermeiren | + 24.7.1797   Wannegem-)Lede 
  | + 28.08.1889  ° 10.08.1763 |  
  | (Wannegem-)Lede  (Wannegem-)Lede | Catharina T'SIOENS  
  |   + 06.06.1817  + 17.10.1766  
 Leo THOMAES |   (Wannegem-)Lede  Wannegem-Lede 
| ° 27.12.1848   |      

| (Wannegem)-Lede |     Carolus CORNELIS  
| X 24.8.1889  Huise |    | ° 26.3.1739  
|  |   Jacobus CORNELIS | X 30.4.1767 
| + 18.05.1917   |  | °  26.10.1773 | + 25.12.1818  Bachte M.L. 
| Wannegem-Lede |  | Drongen | Adriana DHAENENS  
|  |  | X 16.6.1802  ° 17.1.1740  
|  | Nathalia CORNELIS | Bachte Maria Leerne  + 29.6.1813  Deinze 
|   ° 17.3.1810 | + 26.5.1840  Huise   

|   Bachte-Maria-Leerne |   Engelbertus BRAEM  
|   + 04.08.1883 |  | ° 09.3.1749  
|   Wannegem-Lede | Apolonia BRAEM  | X 07.8.1773 
|     °  01.9.1778 | + 01.5.1797 Nazareth 
|     Bachte Maria Leerne | Joanna Catharina Vanhove  
|     +  06.1.1834  Huise  ° 13.12.1746  
| Charles THOMAES      + 28.3.1806 
| ° 21.08.1895        Bachte Maria Leerne 

| Wannegem-Lede      Joan. Bpta VAN OOSTENDE  
| + 18.10.1918       | °   
| Hertsberge (Waardamme)    Josephus Van Oostende | X 10.1.1775 Zevergem 
|    | ° 13.1.1786  Zevergem | + 23.7.1794 Zevergem 
|    |  | Joanna Maria CLAEYS  
|    | X 12.7.1810  Zwijnaarde  ° 14.3.1753 Zevergem  
|   Jozef VAN OOSTENDE |   + 03.7.1794 Zevergem 
|  | ° 28.3.1819  Afsnee | + 25.11.1865  Gentbrugge  Zevergem 

|  |  |   Jean Baptiste DE MEYERE  
|  | X GBG 13.9.1854 |  | ° 16.9.1748  
|  | Gentbrugge | Sophie DE MEYER | X 21.10.1777 
|  | + 27.5.1905  + 28.12.1867 | + 25.10.1840 
|  | Wannegem-Lede  Zwijnaarde | Jeanne Marie MEIRE  
|  |     ° 30.1.1751  
| Marie-Louise Van Oostende |     + 1810-1840 
 ° 20.1.1862  Gentbrugge |      
  |     Pieter-Frans GOEMINNE   

 + 08.4.1942  Huise |    | ° 08.3.1747 Bevere  
  |   Jan Karel GOEMINNE  | X  
  |  | ° 07.3.1776  Huise | + 07.3.1817 Huise 
  |  |  | Jeanne-Catherine De Clercq  
  |  | X 20.7.1825 Huise  ° 1749 Huise  
  | Mathilde GOEMINNE  |   + 26.1.1832 Huise 
   ° 01.2.1828  Huise | + 30.12.1849 Huise  Huise 
    |   Phil. Jac. Van Cauwenberghe  

   + 25.5.1904 |  | ° 25.4.1762 Huise  
   Wannegem-Lede | Marie-T. Van Cauwenberghe|  X 1796 Nazareth 
     ° 10.9.1799 Huise | + 28.3.1845 Huise 
      | Sabina Versele  
     + 19.10.1845 Huise  ° 15.12.1772 Nazareth  
       + 3.1.1841 Huise 
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Neerhof te Wannegem-Lede. 

Hier groeide Charles op. Niemand in de familie herinnert zich dat het dak van het woonhuis ooit met stro 

bedekt  was. Wellicht werd deze foto genomen vóór de eerste wereldoorlog. 

Volgens informatie bekomen van Paul Goeminne was de hoeve bewoond door Filip Goeminne vóór Leo er 

zijn intrek deed. De echtgenotes van beide mannen waren dochters van Bernard Van Cauwenberghe. 

Het gezin Leo Thomaes, opname omstreeks 1910. 

Van links naar rechts: Georges, Marie, Anna, Leo (volledigheidshalve geven we ook de afbeelding van zijn eerste vrouw  

Marie-Eugenie Van Cauwenberghe, tevens moeder van Jozef Thomaes), Gerard + Madeleine, M-Louise Van Oostende, 

Majella, Jozef, Charles. 
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Het Neerhof is een pachthoeve die, tot voor de intrede van de landbouwtractor, 4 à 5 trekpaarden telde. 

In die tijd werd de grootte van een hoeve uitgedrukt in aantal paarden, eerder dan aantal ha.  

Een eeuw geleden had een boer met twee trekpaarden reeds wat aanzien.  

Het zou dus kunnen dat ñbaas Leoò goed geboerd heeft. Die indruk heb je ook als je de familiefoto 

bekijkt. In elk geval liet Leo het zware werk door anderen uitvoeren en trad hij o.a. op als 

gemeenteontvanger. 

Dat het rond de vorige eeuwwisseling voor de boeren niet al koek en ei was weten we ook. Denk maar 

aan de toestanden zoals beschreven in het toneelstuk ñBoer Van Paemelò door Cyriel Buysse.  

Hiermee bedoelen we geenszins dat ridder de Ghellinck dôElseghem,  die onder meer eigenaar was van 

het kasteel en bijhorende pachthoeves zoals het Neerhof, ernaar streefde zijn pachters uit te buiten. De 

relaties zijn steeds ñcorrectò geweest. Vandaag wordt het Neerhof niet meer bewoond door een  

Thomaes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uittreksel geboorteakte Charles Thomaes (eigen foto).  

 

U zult merken dat de officiële voornamen luiden Karel Leo Victor . Algemeen werd nochtans de 

voornaam Charles gebruikt.  

Hoewel uit deze akte duidelijk blijkt dat Charles op 21.8.1895 geboren werd, vermelden alle 

legerdocumenten als geboortedatum: 19.8.1895.  

 

Van Charlesô schooltijd weten we bitter weinig. In dorpjes zoals Wannegem en Lede had je drie 

studiejaren in één klaslokaal. 

In een brief van 27.1.1919 van pastoor Sicotti  lezen we dat Charles misdienaar geweest was. 

Ook weten we dat hij na de dorpsschool op internaat ging in het Collège St Antoine de Padoue  

te Ronse. Schrijver dezes was toevallig ook leerling in het St Antonius College maar toen was de 

voertaal ééntalig Nederlands. 

Van Charles vinden we één schoolrapport terug, nl. oktober 1910. Hij kreeg toen een rode kaart voor 

gedrag. Waarom rood? In die tijd kreeg je voor goed gedrag één punt per dag. Wanneer je erin 

slaagde gedurende een hele maand elke dag één punt te halen, behaalde je op het einde van de 

maand een é. rode kaart. Diezelfde maand was Charles sterk in Calligraphie (schoonschrift) maar 

was hij zwak in Orthographe (spelling Frans). 
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Soldaat Alfons De Waele, dorpsgenoot van Charles,  Charles Thomaes (rechtstaande) in de loopgraven. 

als kok naast zijn veldkeuken. 

Bron: Wannegem-Lede, Dorp van Stilte. 

 

 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

30.07.1914: Gehele mobilisatie Rusland. 

31.07.1914:  Volledige mobilisatie Oostenrijk-

 Hongarije; Duitsland stelt Rusland (gehele 

              demobilisatie) en Frankrijk (neutraliteit)           

 ultimatums ï geen antwoord.  

01.08.1914: Gehele mobilisatie Duitsland. 

 Duitsland verklaart Rusland de oorlog; mobilisatie 

 vloot van Groot-Brittannië.  

02.08.1914: België weigert toegang te verlenen aan 

  Duitse troepen om Frankrijk aan te vallen; 
 Engeland garandeert veiligheid van Franse kust.  

03.08.1914: Duitsland verklaart Frankrijk de oorlog  en 

valt België binnen. Italië verklaart 

neutraliteit.  

04.08.1914: Brits ultimatum aan Duitsland om  

Belgische  neutraliteit te respecteren (is in 

wezen  een oorlogsverklaring).  

Bron: Encarta® - Encyclopedie.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Onze neef Charles beschikt over een" mooie" ingekaderde 
bijgekleurde foto van onze oom. Hier ziet de soldaat er nog   

piepjong uit.  

In die tijd, decennia later ook nog, werden  vele fotoôs van  
militairen handmatig bijgekleurd. 

Dergelijke foto's hebben natuurlijk hun historische waarde 

en zijn in feite een "photo-shop" avant la lettre. 
De echte fotoliefhebber van vandaag ziet hierin weinig  

meerwaarde of vindt het eerder kistscherig.  
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06.09.1914:  geboorte 1
e
 kleinkind van Leo Thomaes, nl. Julia Thomaes, dochter van Charlesô oudste 

broer Jozef en Lea Persoons. 

 

13.10.1914: aanwerving als oorlogsvrijwilliger; opleiding te Auvours. Deze lokaliteit vonden we 

op geen enkele landkaart terug. Het internet leert ons dat het een legerkamp  

is op 12 km van Le Mans. Momenteel is de Franse infanterie er gehuisvest. 

Zie verder : « Extrait Contrôle » en « Feuillet Matricule ». Oom Charles was toen nog minder- 

jarig en had de schriftelijke toestemming van zijn ouders nodig. Dit stelde geen probleem aan- 

gezien vader Leo in gesprekken met vrienden zei dat Charles toch maar zijn plicht deed. 

Op een andere militaire steekkaart merken we dat Charles 1,68 m groot was en kastanjebruin  

haar had. In 1914 was de gemiddelde lengte van een volwassen man 167 cm, in 2014: 182 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron : Belgisch  

Leger 

 

 

 

Duitse soldaten op weg naar 

het front    

Duitse soldaten marcheren 

door d e straten van Berlijn, 

op weg naar het front.  

Microsoft ® Encarta  

Encyclopedie  
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14.10.1914: Charles is maar pas aan zijn opleiding in Frankrijk begonnen of de Duitse  

  troepen staan al te Wannegem-Lede en zoeken onderdak o.a. op het Neerhof. Zie 

attest hierna. Dit was niet de laatste maal dat de Duitse soldaten op het Neerhof ñte gastò waren. We 

herinneren ons nog levendig het verhaal dat onze ouders dikwijls vertelden.  

Dertig jaar later stonden de Duitse troepen opnieuw voor de deur. De toenmalige Feldwebel van 

dienst eiste ongeveer alle stallen en slaapkamers op voor zijn manschappen. Uit ñhoffelijkheidò 

mocht moeder Paula haar slaapkamer behouden. Die nacht baarde ze haar vijfde kind, met name uw 

dienaar en schrijver van dit verhaal. 

 
Vrije vertaling: 

Ik was met 50 man van de  
3

e 
Compagnie Reserve Infanterie 

Regiment nr 238 ingekwartierd bij 

dhr Leon Thomaes - Van Oostende, 
van 14-16 oktober 1914. 

De ontvangst en verzorging waren 

voortreffelijk.  

Dhr Thomaes en zijn familie deden 
wat ze konden.  

Op vraag van dhr Thomaes wil  

ik dit graag bevestigen. 
Ludwig Haas 

Vicefeldwebel. 

(vergelijkbaar met 1
e
 sergeant-majoor 

in het Belgisch Leger). 
 

We vonden een naamkaartje waarop we merken dat Ludwig Haas 

advocaat was te Karlsruhe en lid van de Reichstag (parlementariër). 

Deze Haas was blijkbaar niet de eerste de beste. Bij mijn zoektocht op 
het internet vonden we meer dan één Ludwig Haas, maar het 

stadsarchief van Karlsruhe plaatste de biografie van haar stadsgenoot 

op het internet. Vijf elementen van de Feldwebel te Wannegem-Lede 
en de beroemde Haas te Karlsruhe stemmen overeen: naam, titel, 

beroep, herkomst, bevelhebber W.O. 1. Dr. Ludwig Haas was een Joods links-liberaal politicus en advocaat.  

Als vrijwilliger trok hij op in W.O.1. Na minder dan een jaar front kreeg hij in juli 1915 een bestuursfunctie te 
Warschau. Hij stierf te Karlsruhe in 1930. Vanaf 1933 werden zijn Joodse politieke vrienden één na één in 

concentratiekampen opgesloten. 

 

Het lijkt wel alsof grootvader Leo Thomaes aan de Duitse bezetter een attest van goed gedrag vraagt. 
Waarom? Bij de burgerbevolking zat de schrik er goed in. De eerste weken van de Duitse invasie (augustus- 

september) gingen gepaard met gruwelijke vergeldingsakties. De Duitsers meenden, meestal ten onrechte, dat 

Belgische burgers op hen hadden geschoten. Meest bekend waren/zijn de martelaarssteden Visé, Aarschot, 
Andenne, Tamines, Dinant, Leuven en Dendermonde. Deze wraakakties duurden tot eind september. Nog 

recenter en dichter bij huis, was de slag aan de Edemolen te Nazareth, op 7.10.1914, waarbij kapitein 

Frémault en elf andere strijders (meestal van het 5e Linie)  het leven lieten. Het attest dat Leo T. vroeg en 
verkreeg was voor hem een soort bewijs dat hij het Duitse leger niet had tegengewerkt. 
 

Hoe kwamen Haas en zijn troepen van het RIR238 op het Neerhof terecht? 

Volgens een Duits discussieforum (Milex 14-18, schuilnaam Ruhrpottpreusse) hadden sommige van deze 

"moffen" al een behoorlijk lange treinreis achter de rug, start op 12.10.1914 te Erfurt en vervolgens de 
tussenstations Bebra, Bestwig, Elberfeld, Keulen, Jünkerath, Lommersweiler, Gouvy, Libramont, Namur, 

Charleroi, Geraardsbergen, Zottegem. De voorlopige eindbestemming was Moorslede. 

Het RIR238 bleef tot half september 1916 in Vlaanderen (Pilkem, St Julien, Zonnebeke). Later trokken ze 
verder naar de Somme. 
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Fotoôs uit de oude doos, maar vertrouwd terrein  

voor oom Charles. 
Wannegem-Lede werd van elektriciteit voorzien in 1912.     

Niet te verwonderen dat de fotograaf  meer oog had voor de  

kabine dan voor de rest van Lede-dorp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Onderaan rechts:  

St Dyonisius-kerk te Lede. Aan de ingang links vindt u 
de ñroepsteenò van waarop de veldwachter destijds de 

ordonnanties omriep. 

Onderaan links:  

bijgebouw van het Neerhof, beter bekend als ñstampkotò. 

Oorspronkelijk was dit een watermolen en werd er 

lijnzaad gemalen. Volgens Oscar Dhondt (Jaarboek 

Hultheim 2004, p. 198)  werd het gebouw tijdens W.O.1 

door de Duitse soldaten als paardenstal gebruikt en was 

de molen na de oorlog buiten gebruik. 
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1915 
We weten niet of oom Charles toen reeds een dagboek bijhield; in elk geval hebben we er geen 

teruggevonden. 

 

24.01.1915 : brief van Charles vanuit Auvours (opleidingskamp) aan zijn ouders en familie. 

  Voor de duidelijkheid zullen we vanaf hier de briefwisseling (of fragmenten)  

uittikken in een imitatie handschrift . Vele brieven zijn moeilijk leesbaar. Ze zijn vrijwel  

allemaal met een potlood geschreven en soms is er een vergrootglas nodig om ze te ontcijferen. 

Het had geen zin alle brieven volledig weer te geven. Elke brief informeert steevast i.v.m. den  

staat van de gezondheid. Na zekere tijd krijg je de indruk dat, op papier althans, de gezondheid  

steeds opperbest is, ook al is de schrijver licht of zwaar gekwetst. Dus dergelijke standaard- 

formules en andere onbelangrijke zinnen werden alvast weggelaten; zo te herkennen: .... 

 
Het zal  U misschien grootelijks verwonderen nog geen nieuws van mij ontvangen te  

hebben, maar het is n u wel  voor de tiende maal dat ik schrijf, altijd denkende, er zal  

toch wel eenen terechtkomen. é.. 

Nu en dan  krijg ik nieuws van  Joseph en Octaaf Van Oostende die ook in Frankrijk  

verblijven. Zeer beminde ouders, ik heb hier ook het geluk  de H. Mis t e mogen bijwonen en  

ter Heilige Tafel te mogen naderen. Ik bid veel  opdat wij malkander eens in volle gezond -  

heid zouden mogen terugvinden. Hoe is het met de kleine Julia?   

(dochtertje van zijn oudste broer Jozef, geboren een maand voor zijn vertrek als vrijwilliger)  

Gij ziet dat ik oplet wat ik schrijf daar het te gevaarlijk is, om gij den brief niet te kunnen  

ontvangen; maar laat ons eens afkomen, wij hebben er moed op.  

 

In december 1914 werd in Le Havre een Bureau de Correspondance Belge opgericht. De organisatie zorgde  

ervoor dat er speciale briefkaarten onder de troepen werden verdeeld. Bezet België was echter verboden  

domein en de talloze brieven naar familie aldaar bleven onbesteld. In februari 1915 werd in samenwerking met de 
Nederlandse overheid een verbindingsnet opgericht vanuit de Zuidelijke Nederlandse provincies. De brieven werden de 

grens over gesmokkeld en zo in België verspreid. Het schrijven via een tussenpersoon in Frankrijk of Nederland bleek al 

snel de beste correspondentiemethode te zijn. 

Bron: Frontleven 14/18, blz 104. 

 

20.02.1915: brief van Charles vanuit het opleidingskamp te Auvours aan ouders en familie: 
Ik heb uwen brief zeer goed ontvangen. Gij kunt denken  met welke vreugde ik 

bezielt was, vernemende dat gij nog allen in vo lle gezondheid waart en  

dat gij van mij ook nieuws  ontvangen hadt, waarnaar ik al  zoo veel getracht had. Ook  

al degene die met mij vertrokken zijn, waren zeer tevreden toen ik het goede nieuws  

ontving.Het gaat met ons allen God dank zeer goed. Onze oe feningen  beginnen wij zeer  

goed te  kennen. Wij verlangen niets anders meer dan te mogen afkomen om hem klop te  

geven . Hij kan van nu niet meer voor uit; wat zal het niet zijn  

als wij eens afkomen met eenig é. 

Van Victor, Joseph en Octaaf Van Oostende  heb ik verschillige  

brieven ontvangen; het gaat met hun zeer goed.  

Van Robert Bohyn   hadden wij al de tijding ontvangen dat  

hij gevallen is aan den Ijzer.  

Is het waar dat Valère Van Cauwenberghe van Nokere niet te  

huis is? Hij is in éé achtergebleven. Toen wij daar toekwamen  

hadden wij al bemerkt dat hij niet veel goesting meer had om  

nog verder te trekken. é. 

Beminde ouders, ik ben zeer tevreden dat wij geene paarden  

kwijt zijn en dat ze nu alle 4 vol (drachtig) zijn. Ik zou er mijn  

plaizir in geha d  hebben, had ik maar thuis kunnen zijn.. é. 

Ik heb tot nu toe nog niets te kort gehad. Wij zijn nog al waarm  gekleed. Alhoewel wij al  

geheel den winter in tenten gelegen hebben, hebben wij nog maar weinig koude gehad.  

De winter hier is niet zoo streng  dan in Bé.Van het eeten mogen wij niet klagen; het kan  

soms wat beter zijn, maar in Béé is het voor zeker slechter. Het bestaat uit õs morgens  
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koffie en een half brood, õs middags soep en een stuk vleesch, õs avonds patattenéé. 

Ik spaar ook zoo veel mog elijk mijn geld want er zal misschien een dag komen dat wij het  

meer van doen hebben. Ook Fkrijk zit al tot in ons keel; wij zullen content zijn als wij  

mogen optrekken.  

Gelief zoo goed te zijn nogmaals de complementen te doen  aan al de ouders mijner  

Compagnons; het gaat met allen zeer goed.  

 

Robert Bohijn: volgens het Jaarboek 2014 van Hultheim sneuvelde hij op 22.10.1914 te  

Pervijze , achtergebleven in vijandelijke handen en begraven als onbekend soldaat. 

Robert was de broer van Raphael, die enkele keren als geldschieter fungeerde voor Charles. 
 

Charles is blij dat ze op het Neerhof geen paarden kwijt zijn. Bedoeld wordt dat de Duitse  

bezetter de paarden nog niet heeft opgeëist. Gemotoriseerde voertuigen waren toen nog niet  

evident en paarden speelden een cruciale rol in het vervoer (burgerlijk en militair). Paarden  

waren belangrijker dan gewone piotten. Dat getuigt ook een Brits frontsoldaat die schreef:  

per dag kost een paard 10 pond, een mens 1 shilling (200 maal minder). 

 

..... afkomen om hem klop te  geven: het getuigt van een grenzeloze naïviteit die toen nog  

heerste onder de jongens. Wanneer ze enkele maanden later in de loopgraven terechtkwamen,  

stonden ze meteen met beide voeten op de grond (of de modder). Wie dan zijn nek te ver uitstak,  

riskeerde een kogel door het hoofd. 

Van de hele opleiding te Auvours (meer dan 6 maanden) vernemen we dus niet bijster  

veel,behalve die twee voorzichtige brieven. We gaan daarom ten rade bij Daniël Vanacker die 

in zijn boek De Frontbeweging, blz 29 o.a. het volgende schrijft: 
Het leven in die kampen was doorgaans hard. De voorzieningen (kleding, voedsel, logement) bleven er lange tijd erg 

gebrekkig. Een vriend van Jacques Pirenne vergeleek het kamp van Parigné-1'Evêque (Sarthe) nog in februari 1917 met 

een bagno: "On y a fort a faire pour ne pas mourir de faim ou de froid. C'est sans doute a ces circonstances matérielles 

ficheuses qu'il faut attribuer le moral, ou plutôt 1'esprit déplorable des hommes, des volontaires (venus de Belgique) 

surtout." Desondanks legde men de soldaten een zwaar trainingsprogramma op. De opleiding stelde vaak niet veel voor. 
Het leger beschikte immers niet over voldoende geschoolde en gemotiveerde krachten. Vooral in de gespecialiseerde 

centra bleken de studenten vaak meer te weten dan de instructeurs. Bovendien koesterde het leger achterhaalde ideeën. 

De theorie bestond meestal uit stom geheugenwerk, de praktijk uit doodvermoeiende driloefeningen. Voor veel soldaten 

was dit een reden te meer om zo snel mogelijk naar het front te willen vertrekken." 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soldaat Charles (uit verzameling Albert Thomaes.) 

 

Foto links: 

Als je deze foto vergelijkt met fotoôs uit andere 

dagboeken, moet je aannemen dat hij verwijst naar de 

opleidingsperiode te Auvours. 

 

Foto rechts: 

Deze foto stuurde Charles naar de familie ter 

gelegenheid van Pasen 1915. 
Dezelfde foto zal later gebruikt worden bij de aanmaak 

van Charlesô bidprentje. Zie 24.8.1921. 

 

 


